Top 2000 viering — Johanneskerk Domburg - Thema: Let it be! Whispering words of wisdom...

Muziek voor aanvang
e In Your Arms - Chefs Special
Een lied over het missen van dierbaren maar ook over liefde die nooit voorbijgaat

Refrein: vanaf het moment dat ik je heb ontmoet, ben ik niet meer bang geweest.
In Uw armen voel ik me veilig.

e | Still Haven't Found What I'm Looking For — U2
ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zoek...

Ik heb de hoogste bergen beklommen. Ik heb door de velden gelopen. Enkel om bij U te zijn
Ik heb gerend. Ik heb gekropen. Ik heb deze stadsmuren beklommen. Enkel om bij U te zijn
Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht
Ik heb passie gekend...lk heb met de tong van engelen gesproken en...
Maar ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht
Ik geloof in het koninkrijk dat komt. Dan zullen alle kleuren in één overvloeien...
Maar ja, ik ben nog steeds aan het rennen
U hebt de banden verbroken. En U maakte de kettingen los. Het kruis gedragen van mijn schaamte,
Oh mijn schande. Je weet dat ik het geloof. Maar ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zocht

¢ Welkom

o ledereen is van de wereld en de wereld is van iedereen — the Scene
Thé Lau schrijft een ode aan iedereen die zich minderwaardig voelt of niet gezien. We voelen ons
allemaal wel eens zo. En doet dat met een slogan die verbondenheid uitdrukt. ledereen is van de
wereld en de wereld is van iedereen.

e Hart onder de riem - Bemoediging en openingsgebed

e Beatles medley:
Let it be: In een droom stelt moeder Maria/Pauls moeder hem gerust in zijn angsten: Let it be- 'Het
komt goed, laat de dingen zijn zoals ze zijn, laat gaan...'
Help me als je kan, ik voel me down. En ik vind het fijn als je bij me bent. Help me, om mijn voeten
terug op de grond te krijgen, Wil je niet alsjeblieft, alsjeblieft me helpen?
Love me do: Lief, hou van me. Je weet dat ik van je hou. Ik zal altijd oprecht zijn.
Dus hou alsjeblieft van me.

¢ Inleiding thema

e Amazing Grace — Elvis Presley
Verbazingwekkende Genade, hoe loof ik u voor redding onverdiend.
Eens was ik verloren, nu ben ik gevonden, een blinde die mag zien.
Genade leerde me zien wat ik verkeerd deed en genade heeft mijn angsten verlicht.
Genade heeft mij met dank vervuld toen het geloof mij vond.
Gevaar, gezwoeg en obstakels hebben we al doorstaan.
Genade heeft ons tot hier veilig gebracht. En genade brengt ons thuis.
Eens zullen wij God lofzingen in Zijn eeuwige Licht.

e Bijbellezing Mattheus 1:18-25



e  Fix You - Coldplay
Wanneer je je best doet, maar je slaagt niet. Als je krijgt wat je wilt, maar niet wat je nodig hebt
Als je je zo moe voelt, maar je kunt niet slapen. Vastgezet in achteruit kijken
En de tranen stromen over je gezicht
Wanneer je iets verliest dat je niet kan vervangen. Wanneer je van iemand houdt, maar het gaat
verloren. Kan het nog erger?

Lichten zullen je naar huis leiden. En een innerlijk vuur ontvlammen

En ik zal proberen om je te helpen. In de hemel boven of op de aarde beneden

Wanneer je te verliefd bent om het te laten gaan. Ga voor de liefde, probeer het, anders zullen zul je
het nooit weten. Wat je waard bent

Lichten zullen je naar huis leiden. En een innerlijk vuur in je ontvlammen. En ik zal je helen

e Woord voor onderweg

e You Say - Lauren Daigle
U geeft mijn leven zin, door u weet ik weer wie ik ben

Ik vecht tegen stemmen in mijn gedachten die zeggen: jij bent niet oké
Al die stomme leugens die beweren: jij telt echt niet mee
Ben ik dan alleen de som van al mijn daden, goed of slecht?
Herinner me er nogmaals aan wie ik ben, want ik moet het weten
Refrein: U zegt dat U van me houdt ook als ik niets voel
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekortkom
En als ik er niet bij hoor, dan zegt U: je hoort bij mij
En ik geloof,
ik geloof wat U over mij zegt. Ik geloof
Het enige dat nu telt, is alles wat U van me denkt. In U vind ik mijn waarde en mijn identiteit,
Refrein
Neem alles wat ik heb, ik leg alles aan Uw voeten
Aan u geef ik elke mislukking, God, van u komt elke overwinning

e Aandacht voor de ander - Gebed en Onze Vader

e Zing vecht huil bid lach werk en bewonder — Ramses Shaffy
Voor degene in een schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Voor degene met 't dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen
Voor degene die 't vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Allen refrein: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder...Niet zonder ons

¢ You never walk alone — Lee Towers
Als je door een storm loopt hou je hoofd omhoog en wees niet bang voor het donker Want aan het
einde van de storm is een gouden hemel en het zoete zilveren liedje van de leeuwerik
Ga door, door de wind. Ga door, door de regen
Ondanks dat er met je dromen gegooid wordt en weggeblazen
Ga door, ga door met hoop in je hart en je zult nooit alleen lopen. Je zult nooit alleen lopen.

o Zegen en Slotakkoord — Abba medley
Fijn dat je er was! Er is kop koffie&thee of fris en ruimte voor ontmoeting in de Poort (achter de kerk)



